
BOUWSTUK:  
Enkele bouwstenen over “Grondbeginselen” en “Ken Uzelve” 
!
Opgeleverd op 6 april 2014 voor de “Le Chemin Groep” in het Loge-gebouw 
te Rotterdam !!
Waarde Broeders, !
Het jaar 2006 was het eerste jaar dat ik deelnam aan de “Le Chemin Groep”. Het was het tweede jaar dat 
de groep in het kleine dorp Le Chemin, in de Gite van Karel en Willemien Musch, bijeenkwam. 
Onwillekeurig komt het beeld van de prachtige lindeboom in de cour weer naar boven. Het was daar goed 
toeven. Een voortreffelijke sfeer, open onderlinge verhoudingen, boeiende thema’s, goed eten, prima wijn, 
door Karel zelf gestookte sterke drank, en heel bijzonder, het rituaal dat sfeervol werd uitgevoerd in de 
oude kelder. Daarbij niet te vergeten de bezoeken aan Vezelay met zijn bijzondere kathedraal en gezang 
van de kloosterlingen. Onvergetelijke bijeenkomsten. De groep, elk jaar rond de tien mannen die intensief 
met elkaar optrokken. En… één vrouw: Willemien, zoals eerder gesteld, de echtgenote van Karel Musch, 
die ons op geheel eigen wijze verwende. !
Nu dus acht jaren geleden die eerste kennismaking. En dan, even specifiek voor de Le Chemin Groep, de 
twee uitersten die ieder jaar opnieuw ter sprake kwamen. Voor het onderscheid noem ik ze twee uitersten: 
aan de ene kant de ‘op het innerlijk gerichte arbeid’ en aan de andere kant de ‘naar buiten gerichte 
arbeid’. in andere woorden: aan de ene kant de weg naar Oosten, het innerlijk Licht, en aan de andere 
kant het ‘doe u kennen in het Westen’ de weg tot verbetering van het maatschappelijk leven. !
Degenen die al enige jaren deelnemen kennen de uitkomst. Steeds weer kwamen beide kanten met 
verschillende facetten aan de orde. En steeds weer lag er de vraag, waarop richten wij ons, wat is onze 
focus, wat kenmerkt deze groep vrijmetselaars uit alle windstreken van ons land. Broeders die enkele 
keren per jaar bijeenkomen, of, de ontwikkelingen als belangstellenden volgen. Het sluitende antwoord is 
niet gegeven. Wel zijn er een aantal ‘Grondbeginselen’ die uniek zijn voor deze groep  vrijmetselaars. Ik 
doe een poging ze te omschrijven: 
1. grondige diepgang, in tegenstelling tot de loge bijeenkomsten kenmerkt de Le Chemin Groep zich 

door enkele keren per jaar, en met name in de Retraites, een intensief en diepgaand omgaan met 
elkaar; 

2. diversiteit van deelnemers. Meester vrijmetselaren, principieel afkomstig uit verschillende loges; 
3. eigenzinnige ritualen; een vast gegeven in de programmering, maar in de vorm en uitwerking een grote 

mate van vrijheid, steeds met elementen uit de formele ritualen, maar met een geheel eigen, niet 
dwangmatig karakter; 

4. groepsmeditaties; eveneens een vast gegeven in de retraites; 
5. bijzondere aandacht voor de inwendige mens. Goed eten en goed drinken is ook één van de 

grondbeginselen. Geen overdaad, maar zeker geen soberheid. 
6. een informele vereniging met leden en belangstellenden. De groepering heeft verschillende keren 

afgetast of formalisering in de een of andere vorm. Een Bouwhut of een landelijk werkende loge zijn 
twee voorbeelden die zijn afgewogen. De keuze is echter steeds weer gevallen op het informele 
verband. Geen statuten, geen huishoudelijk reglement, geen afdracht aan het Grootoosten; 

7. de Innerlijke drang tot ontwikkeling van het menszijn. Hierop ga ik in dit bouwstuk dieper in. !!
Een oud Chinees spreekwoord luidt: “Als je niet weet waar je naartoe wilt, maakt het ook niet 
uit welke weg je kiest.”  !
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We hoeven niet diep in de vraag te duiken waar we als leden van de Orde van Vrijmetselaren in het 
Grootoosten Nederland naartoe willen. Reeds in het leerling rituaal is zonneklaar dat de nieuw 
aangenomen leerling de eerste drie reizen maakt ‘op de weg naar het Licht’. Hem wordt gevraagd: wat is 
zijn verlangen, en het antwoord luidt: “het Licht te zien”. Klip en klaar wordt op symbolische wijze de weg 
gewezen: 
• van het Westen, de duale werelden van liefde en haat, waarheid en bedrog, eten en gegeten worden, 

opbouw en vernietiging;  
• en de werelden van het Licht, de Geestelijke werelden van eenheid, waarheid, zuiverheid, liefde.  !
Op allerlei manieren wordt de inwijdeling geprikkeld tot een ander, dieper en hoger beleven. Wordt de 
inwijdeling gewezen op een andere werkelijkheid die tot dan toe verborgen was voor zijn bewustzijn. Niet 
alleen het tableau wijst die weg naar het Licht. Ook In de catechismus wordt die weg verwoord en middels 
tekens en aanrakingen verbeeld. We mogen het ‘niet uitspreken’ maar wel spiegelen: “geef mij de eerste 
letter” enzovoort. Op allerlei manieren komt de zegenrijke weg tot ons. En als we de symbolische tempel 
verlaten, staat tussen de twee kolommen, boven de uitgang het ‘Ken U Zelve.’   !
Kijken we naar het gezelschap dat zich schaart onder de naam Vrijmetselarij dan toont zich een grote 
verscheidenheid van drijfveren en motivaties. Generaliserend aan de ene kant broeders die niets 
ophebben met ritualen, de nadruk leggen op de 7e graad en plezier hebben deel uit te mogen maken van 
dit gezelschap. Deze broeders zien de loge als een soort sociëteit en beleven de spirituele kant hooguit als 
‘leuke gebruiken’ en als ‘aangename spielerei.’ En dan de broeders aan de andere kant, die sterk 
geïnspireerd worden door de rituelen, de nadruk leggen op het werken in de tempel, hun beleven 
scherpen aan de eigen steen en de stenen van hun medebroeders, en overtuigd zijn van hogere 
werkelijkheden en daarnaar reiken. Vanzelfsprrekend is de praktijk genuanceerder dan deze generalisaties, 
maar toch.….. !
In de oude en de nieuwe grondbeginselen toont zich deze bandbreedte. In vorige bijeenkomsten is daar 
dieper op in gegaan en ook vandaag zullen we die verdieping zoeken. Ter herinnering enkele zinnen uit de 
oude grondbeginselen:  
- Vrijmetselarij is de uit innerlijke drang geboren geestesrichting, welke zich openbaart in een voortdurend 

streven naar ontwikkeling van al die eigenschappen van geest en gemoed, die de mens en de 
mensheid kunnen opvoeren naar hoger geestelijk en zedelijk peil.  

- Zij vindt haar toepassing in de beoefening van de hoogste levenskunst.  
- Zij gaat uit van een vast vertrouwen in de werkelijkheid ener geestelijke en zedelijke, de mens en de 

mensheid voortstuwende wereldorde. !
Het jammerlijk ontbreken van de spirituele diepgang in de nieuwe grondbeginselen heeft de vraag doen 
rijzen of hier een taak ligt voor onze groep. Het antwoord is duidelijk. Wil de zeggingskracht van hetgeen in 
onze handen ligt niet verder afnemen, maar willen we juist bevorderen dat het toeneemt, dan ligt hier een 
arbeidsveld voor onze groep. In relatie tot het aangehaalde oude Chinese spreekwoord over de keuze van 
een weg: Als je weet waar je naartoe wilt, is het ook duidelijk welke weg je moeten kiezen.  !
Daarvoor een aantal richtingwijzers: 
1. verbeter de wereld, begin bij je zelf. Vandaag gaan we verder aan het werk met het ‘Ken U Zelve.’ 

Immers, als we de diepgang van de Vrijmetselarij willen bevorderen, dan moet die diepgang ook 
geworteld zijn in de broeders die daarvoor staan. Broeders die het lef hebben de schatten in het eigen 
innerlijk te delven en de kunst (leren) verstaan andere en nieuwe broeders daarin te helpen. De 
voorbereidingsgroep voor deze bijeenkomst, Erik, Niels en ondergetekende, heeft dit toerusten voor 
vandaag vervat in een bijzonder rituaal, het zogenaamde “Quantum rituaal”. Ik ga daar nu niet verder 
op in. Straks in de tempel komt dit ruimschoots aan de orde. 

2. Na het rituaal en de bespiegelingen daarover in het begin van de middag, zullen we in het laatste 
onderdeel, vóór de rondvraag en sluiting, met elkaar bezien welke strekking we de aanstaande retraite 
gaan geven en wie daarvoor voorbereidend werk willen verrichten.  

3. Ook ligt er het memo van Henk en Erik over een in te stellen leergroep. !
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!
Alvorens ik dit beknopte bouwstuk zal afronden het volgende in relatie tot het ‘Ken Uzelve’. Het 
zijn uitersten: !
In het boek ‘De Ontdekking van de Hemel’ van Harry Mulisch, is een bijzonder hoofdstuk te vinden. 
De titel luidt: ’De Opdracht’, het is het enige hoofdstuk dat geheel in cursieve letters is weergegeven. Als je 
het boek hebt gelezen dan weet je dat in deze roman de sturing van de ons bekende aardse wereld 
plaatsvindt vanuit een bovenwereld, je zou kunnen zeggen door engelen. Het hoofdstuk beschrijft deze 
bovenwereld en de opdracht die een engel meekrijgt als hij op de aarde gestalte zal hebben gekregen 
door incarnatie in een aardse mens. Ik citeer enkele alinea’s: !
“Op dat moment zei ik::  
- Vonk! ja, jij! Drijf naar mij toe in langzaam wentelende spiegelingen* door dit witter dan witte Licht, dat 
hier van alle kanten straalt en klinkt, waar wij door omgeven en van doordrongen zijn, zelf een deel er van, 
Licht in Licht, harmonie in Harmonie.  
Wie zou weg willen uit dit hechte** areaal. waar elk deel samen valt met het geheel, waar het geheel in elk 
deel is, en waar dan hier, dan daar figuren gestalte aannemen en verdwijnen, in allerlei vormen***, waar 
buitelende sferoïden opglanzen en vervloeien in de oneindige harmonie van het Oneindige Licht, waarin jij 
een singulier punt bent, nee, een harmonisch klinkend snaartje licht.  !
Kun je hier weg? Kijk. daar, bij die convexe polygoonsector, daar gaat er een: floep. weg, - even trilt er nog 
iets, een zwak nabeeld, een kleine stilte, dan sluit het Licht zich en het is of er niets is gebeurd.” !
“Er is nog een andere wereld. Ik kan het niet bewijzen, je moet het geloven, je moet de stap wagen en pas 
dan zul je het waarlijk ervaren. Er is een aarde. De aarde bestaat - als de binnenste kerker van het Rijk der 
Archonten.”  
“Zo is het op aarde niet altijd licht,…. 
“Op een even verklaarbare als raadselachtige manier is het er soms licht, soms donker; maar zelfs het 
aardse Licht van de zon is Duisternis vergeleken met ons Licht. Het is als het ware de schaduw van het 
onze, en de schaduw van die schaduw is het gif van de aardse duisternis.  !
Ik besef dat ik het niet aanlokkelijk maak om naar die onzuivere, verwarde wereld te vertrekken, maar ik wil 
niemand iets voorspiegelen, zelfs al begrijpt hij mij niet. En juist omdat je mij niet begrijpt, zal ik nu het 
diepste geheim onthullen. Zoals in ons Licht de kiem van de Duisternis schuilt, zo neigt de Duisternis naar 
ons Licht en heeft het lief. Door er heen te gaan, breng je het Licht er heen, en de enige manier om het 
Licht er heen te brengen is door er heen te gaan.” !
“Wánt zo min als je hier iets weet van de aarde, zul je op aarde nog iets van deze wereld weten. Alles zul je 
er van vergeten. Als wij ter sprake komen, zul je de schouders ophalen die je dan zult hebben. Want terwijl 
je op weg naar de aarde in een punt des tijds door de driehonderdvijfenzestig aeonen, werelden en 
geslachten zakt, zul je steeds zwaarder worden, steeds meer rommel uit die kosmische sferen zal zich aan 
je vasthechten, omhulsels, kleren, aangroeisels, slakken, dood gewicht, dat je besef van het 
oorspronkelijke Licht bedekt, net zo lang tot je eindelijk in de duistere gevangenis van de geest en het vlees 
valt en ten slotte geboren wordt als een mens.  
Dat wil zeggen als een wezen dat niets meer weet, zelfs niet wat het zelf is, namelijk Licht, - als een 
slapende. Dat geldt ook voor jou. Maar tegelijk ben jij anders dan de anderen. Alle anderen zijn slapenden, 
die ontwaken moeten: door geloof en kennis. Alleen dan is er voor hen een weg terug. Maar de zware 
aanhechtsels hebben hen meestal verzoend met het leven op aarde, zij zijn vergeten dat zij daar 
vreemdelingen zijn en zij zijn dan wat zij denken dat zij zijn: dat is de grootste bedreiging voor hun 
terugkomst.” !
Tot zover “De Ontdekking van de Hemel” 
Stel je me vanuit dit perspectief nu de vraag: “wie ben jij”, dan wordt ik stil en speur in mezelf naar deze zo 
indrukwekkend weergegeven diepere werkelijkheid. Diepere werkelijkheden die zich verlangend uiten in 
mijn innerlijke drang.  De drang van een zoekende naar zijn bron, naar zijn oervaderland… !
Dan als groot contrast de volgende opvatting: De Amerikaanse filosoof Daniel Dennett stelt dat er 
geen wezenlijk verschil bestaat tussen mens en robot. Al die typisch menselijke eigenschappen, zoals 
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bewustzijn, zijn in principe ook in een robot mogelijk. Belangrijker nog: de mens zelf is niet meer dan een 
'vochtige robot' - niet gemaakt van silicium en staal, maar van vlees en bloed. We maken te veel van dat 
bewustzijn van ons. Daarom willen we er niet aan dat mensen en robots veel eigenschappen met elkaar 
delen. We zijn machines, die nauwelijks bewust zijn - althans niet op de manier waarop we daar normaal 
over denken. Er zit geen geest in de machine. Of in ieder geval niet op de manier waarop wij denken. !
Stel je me vanuit dit perspectief nu de vraag: “wie ben jij”, dan ben ik snel klaar en antwoord: “ik ben een 
vochtige robot en zolang mijn mechaniek voldoende vochtig blijft zal ik functioneren als mens. Niet meer 
en niet minder… !!
Tot slot over het Ken Uzelve de bezielende woorden van een Stralende van het Oerlicht,  
Bô Yin Râ : !
In uw "Ik" is al het Zijn besloten en al de schijn schept gij u slechts zelf en onbewust uit de krachten van 
uw "Ik". Gij hebt uzelf voor uw aardse tijd van uw God afgescheiden, toen gij hem niet meer in uw "Ik" 
erkende, omdat gij uzelf zocht, waar uw God alleen te vinden was. Zo werd "God" voor u een "ander" en 
gij hem "vreemd". Nu splitst gij uw "Ik" in uw voorstelling en het schijnt u, dat een "hoger" zowel als een 
"lager" "Ik" in u verborgen zijn, daar gij de omvang niet kent van uw ongedeelde, ondeelbare ene "Ik".  !
Er is echter geen "hoger" en geen 'lager" "Ik" in u, maar in uw ene "Ik" is alle oneindigheid verborgen en 
het omvat de diepste diepte zowel als de hoogste hoogte in de wereld van de geest.  
Gijzelf moet kiezen, en gij "kiest" hier slechts door daad - wat gij uzelf openbaren wilt in uw “Ik".  
In uw eigen oneindigheid - in het middelpunt van het door uw "Ik" omvatte Zijn - zal u opnieuw dan uw 
God "geboren" worden. Ook dan zult gij hem eerst nog als ander Zijn gevoelen, tot gij vervolgens erkent, 
dat hij uzelf in uw gehele ongedeelde “Ik" omvat. !!
Het is tijd om dit bouwstuk af te sluiten. En wat is dan passender dan, nu we hier in Rotterdam bijeen 
zijn, een gedicht van de nachtburgemeester van Rotterdam, de heer Jules Deelder, uit te spreken. Een 
gedicht uit zijn recente bundel: 'Het graf van Descartes'  !
Sinds Descartes 
wordt het denken 
zwaar overschat 
Denken is een  
vertra-gings-pro-ces 
Het leggen van 
noodverband na 
bliksem- of bominslag. !
Eerst 
zie je een flits 
Dan hoor je een 
klap en dán begint 
het denken pas. !!
___________________________________________________________________________________________ !
In het hoofdstuk uit “De ontdekking van de Hemel”  zijn enkele wijzigingen aangebracht. De tekst laat zich daardoor 
soepeler uitspreken. De wijzigingen zijn:  
*! parallellepipeda = gewijzigd in: spiegelingen!
** ! pneumatische = gewijzigd in: hechte!
***! “driehoeken, cirkels, ellipsen, hyperbolen, bollen, kegels, kubussen, octaëders, dodecaëders” = gewijzigd in: “allerlei 
! vormen”!!
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