Groep Le Chemin (de weg)

De weg van Verbinden.

Historie
De Chemingroep is ontstaan na publicatie van een column in de rubriek Quintilianus
in Ken U Zelve (het maandblad van de Vrijmetselarij) van januari 2005. Thema
daarvan was: “De wereld is er niet voor ons, wij zijn er voor de wereld”. De column
riep er toe op om de opdracht van de Vrijmetselaar zich in het Westen te doen
kennen serieuzer te nemen. Die opdracht wordt weliswaar gegeven aan het slot van
iedere Logebijeenkomst, maar de Voorzittend Meester van de Loge vraagt de keer
erop nimmer hoe het de broeders is vergaan. Vrijmetselaren werken in broederliefde
aan zichzelf, met het oogmerk een beter mens te worden, om zodoende bij te dragen
aan een betere wereld en de opdracht uit de grondwet van de Vrijmetselarij uit te
voeren): “te overbruggen of weg te nemen wat mensen scheidt”. De praktijk wijst
echter uit dat de Vrijmetselarij in de samenleving niet erg zichtbaar is. De beoefening
van de Koninklijke Kunst laat echter geen ruimte voor vrijblijvendheid. De opvatting
van de Groep Le Chemin is daarom dat we ons als vrijmetselaren gul en genereus aan
deze opdrachtmoeten wijden. Alleen dan houden we recht van bestaan.
Volgend op de hartenkreet van de columnist is het initiatief genomen om
geinteresseerde Broeders van verschillende loges bijeen te brengen om over dit
thema met elkaar te compareren. Er werd gekozen voor de ruimte bij de
pelgrimsherberg van br.: Karel Musch in Frankrijk.-Als naam voor de groep is gekozen
Le Chemin, naar het gehuchtje in de Bourgogne waar deze pelgrimsherberg gelegen
is. Le Chemin is een pleisterplaats op de pelgrimsroute naar St Jacques de
Compostella. en betekent ook De Weg, het pad.
De groep heeft ervoor gekozen geen formele kring zoals een bouwhut te vormen. We
hechten aan een informeel en open verband dat soepel als zeewier kan bewegen met
de ontwikkelingen om ons heen. Op dit moment beschouwen zo’n 30 Broeders van
10 verschillende loges zich als behorend tot de groep. De groep is tot dusverre 6 maal
bijeengeweest voor een meerdaagse retraite, 5 maal in Le Chemin en eenmaal in een
klooster in Orval in Belgié. Ook komt men een of tweemaal per jaar bijeen voor een
eendaagse bijeenkomst in een loge in Nederland. De meerdaagse bijeenkomsten in
Le Chemin hebben een bepaald patroon: we verdiepen de kennismaking (een
onderdeel waar we ruim voor gaan zitten en waar we van genieten), enkelen houden
een Bouwstuk, er is een aangepast rituaal. We werken graag met een ritme van
stiltemomenten en we doen iets gezamenlijks. Dat kan een lange wandeling zijn of
een bezoek aan bijvoorbeeld de basiliek in Vézelay of een ander bijzonder gebouw.
Zeker de afgelopen 4 keer is het retraiteaspect uitgediept, wat voor de deelnemers
verrijkend was. Van de zomerbijeenkomsten is telkens een kort verslag gemaakt dat
is gepubliceerd in Ken U Zelve.

De eendaagse bijeenkomsten in Nederland kennen een wat andere opzet. We
wisselen onze ervaringen en activiteiten uit met het uitvoeren van de individuele
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opdracht zoals boven genoemd. Verder beoefenen we een aangepast rituaal,
genieten van een waarlijk broedermaal en bespreken de acties die we gaan
ondernemen.

Thema

Het centrale thema van de groep is VERBINDEN, dat betekent dat wij een bijdrage
willen leveren aan een duurzame, positieve samenleving.

Om deze bijdrage te kunnen leveren willen we mensen en groeperingen ontmoeten
om met hen samen te zoeken naar wegen om te komen tot een duurzame,
positieve samenleving waarin ieder mens tot zijn recht kan komen.

Dit alles vanuit de genoemde opdracht van de Vrijmetselaar, te zoeken naar wat
mensen verbindt en te trachten weg te nemen wat hen verdeelt

De Chemingroep is gestart om te kunnen nadenken en tot afspraken te komen over
een maatschappelijk actievere vorm van Vrijmetselarij. Er zijn nu twee hoofdthema’s;
Enerzijds het serieus nemen van de bovengenoemde opdracht aan ieder persoonlijk.
We noemen dit Maconnieke Levenskunst. Anderzijds het streven naar Magonnieke
spiritualiteit, naar persoonlijke verdieping en inspiratie als fundament voor je
handelen als vrijmetselaar

Het wordt als waardevol beleefd (gevoeld én gevonden) dat we dat doen in een wat
vrijere vorm dan veelal in het vastere stramien van een Loge mogelijk is. De
wezenlijke vragen komen daardoor echt aan de orde. Het is geen actiegroep, maar
een soort denktank voor bezinning op actief optreden van leden van de groep naar
buiten. Deelnemende broeders vinden veelal hun eigen weg in het invullen van hun
opdracht om als vrijmetselaar van betekenis te zijn in de maatschappij. Zo zijn twee
broeders (na een gezamenlijk Bouwstuk in Le Chemin) momenteel actief in het
formuleren van principes voor vormen van maconnieke mediation. Een ander is
vanuit het denken in de Chemingroep actief in een plaatselijk gilde rondom
inburgering van nieuwe Nederlanders. Weer een ander heeft onderzoek verricht naar
de positieve aspecten van de Islam en daar een boek over geschreven. Ook zijn er
vanuit de groep initiatieven genomen om te komen tot plaatselijk overleg van
geestelijke groeperingen (Islam, Hindoe, Boeddhistisch, Joods, Humanistisch)
tezamen met Vrijmetselaars. Leden van de groep publiceren regelmatig In het
maconnieke blad Ken U Zelve en in Toth.

Aanpak:
Onze aanpak is:
* Het versterken van de onderlinge band van de leden door het organiseren van
bijeenkomsten en retraites.
* Het versterken van elkaars mentale en geestelijke weerbaarheid in een
chaotische wereld.
* Het in contact komen met stromingen, groeperingen, mensen die gericht zijn
op positieve ontwikkelingen in de samenleving.
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* Het vormen van een platform voor ontmoeting en dialoog.

De groep is een denktank voor persoonlijk handelen en steun aan elkaar, geen
actiegroep.

Website en contact

Er is een website met informatie, artikelen en agenda van komende evenementen

Zie www.groeplechemin.nl. Deze website kent een openbaar deel en een gesloten
deel alleen voor leden.

Informatie is aan te vragen via groeplechemin@gmail.com
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http://www.groeplechemin.nl/

